
De Moriaan Symmachia Roosendaal H1 – VOKO H1 
 
Uw razende verslaggever heeft ook afgelopen vrijdag flink geraasd. Het verkeer liet het hem echter 
niet toe om tijdig aanwezig te zijn, waardoor hij geen volledig verslag uit kon brengen van de 
wedstrijd tegen het Oosterhoutse VOKO. Uw vaste invalreporter verzorgt ditmaal dus het verslag. 
Zonder humor, met uitsluitend feitelijke juistheden en onnavolgbaar.  
 
Voor u als trouwe volger van het eerste is dat even wennen. Gelukkig was niet álles deze week 
anders dan wat u gewend bent. Net als bij de eerste 3 wedstrijden, waren we ook nu niet compleet. 
Wederom géén teamfoto dus. Spoiler alert voor insiders: dat gaat in ieder geval dit kalenderjaar ook 
niet anders zijn. Ons advies is om de Heren 1 kerstkalender van uw verlanglijst te schrappen.  
 
Nu naar de wedstrijd. Het werd de avond van coach Fred. Simpel spel, creatief spelen en álle 
aanvallers benutten. Dát was zijn boodschap. Dáár was op getraind. De basis werd kenbaar gemaakt 
en wederom stond er een combinatie in het veld die tot op heden níet samen heeft getraind. Nu 
maar hopen dat de tegenstander daar niets van zou merken. 
 
De eerste signalen wezen er gelukkig op dat tegenstander VOKO totaal niet met volleybal bezig was. 
Dat bleek al uit het gegeven dat zij eerder in de sporthal aanwezig waren dan wij. Hun missie was 
daarmee op voorhand kraakhelder: zo snel en zo lang mogelijk thuis weg blijven – in de hoop dat ze 
ergens terecht kwamen waar ze wél wat te vertellen c.q. in te brengen hadden. Eén VOKO-iaan was 
op voorhand gefaald in deze missie, door zijn vrouw/vriendin/partner mee te nemen. Althans, uw 
invalreporter gaat er vanuit dat het zijn wederhelft was. Kort deskresearch wees uit dat er geen 
VOKO-spelers zijn met een achtergrond in Sliedrecht of Urk. De kans was zodoende klein dat het zijn 
zus of nicht betrof. Haar aanwezigheid werd echter niet op prijs gesteld door de teamgenoten van 
het lijdend voorwerp (letterlijk, niet taalkundig). De andere VOKO-ianen zagen de bui al hangen en 
moesten íets doen om te zorgen dat hún vrouwen bij volgende wedstrijden – “zoals het hoort” (bron: 
anoniem, maar hij had een baard en het was niet nummer 3) – thuis zouden blijven. Voor straf werd 
de arme ziel 4 sets aan de kant gehouden. Was vrouwlief voor niets meegekomen. Vernuftig staaltje 
denkwerk van Oosterhoutse zijde. 
 
De Oosterhoutse creativiteit hield daar echter wel op. Dat ze in de eerste set nog een kans maakten 
tegen uw helden van het eerste, had bovenal te maken met ons matige spel. Coach Fred voegde er 
nog een moeilijkheidsgraad een toe door bij een stand van 19-19 een dubbele wissel toe te passen. 
Althans. Het was feitelijk gezien een dubbele wissel. Daarover later niet meer, want niemand kan het 
uitleggen. Tegenstander in verwarring, scheids in verwarring, wij in verwarring. Meesterzet van 
coach Fred, want de set werd met een comfortabele 27-25 binnengehaald. In de 3 sets die volgden, 
stond de opstelling wél goed. Met dat comfort kwam VOKO geen moment meer in de buurt van 25 
punten.  
 
Het tactisch vernuft van Fred is slechts één van de eigenschappen die hem tot het perfecte 
boegbeeld van het Roosendaalse vlaggenschip maken. Nog een drietal momenten die de kennis en 
kunde van coach Fred illustreren: 

1. Fred is een heer. Steady-E Dieleman speelde nagenoeg foutloos. Hij was op één (enorme) 
fout te betrappen: door voorafgaand aan de wedstrijd, bij binnenkomst van Veld 3, coach 
Fred te negeren. Maar coach Fred is coach Fred niet als hij zich daar volledig overheen kan 
zetten. Steady-E mocht zijn speelminuten maken en bracht rust in de (beperkte) momenten 
dat het nodig was.  

2. Fred kijkt vooruit. In de 4e set de spellie eruit halen “ter voorbereiding op woensdag”. 
Woensdag? Fred had als enige scherp dat we woensdag wéér een wedstrijd spelen. Zijn 
training voor dinsdag lag al klaar, maar het team adviseerde hem unaniem om die de week 
erna te gebruiken.  



3. Fred heeft gevoel voor mode. Wannes staat niet met een zwart/groen shirt. Iedereen zag 
het, maar niemand durfde het te zeggen. Wat doet Fred? Regelt gewoon een blauw shirt 
voor Wannes. Past goed bij zijn ogen. Iedereen blij. 

 
Is het alleen maar hosanna met coach Fred? Dat niet. Vrijdag bleek namelijk dat Fred niet de 
verantwoordelijkheid voelt om over álle wissels te gaan. Waar Fred na de wedstrijd opvallend lang in 
de zaal bleef hangen om het DWF af te vingeren (is dit de gebruikelijke term?), bleek in Veld 3 een 
fustwissel noodzakelijk om uw helden van een gerstensmoothie te voorzien. Fred liet hier verstek 
gaan. Gemiste kans. Over de gehele avond scoorde Fred echter een zeer royale voldoende. De 
winnende coach heeft immers altijd gelijk. 
 
Wist u dat? 

- Uw helden 2 punten los staan met een wedstrijd minder gespeeld? 
- Er nog maar 14 wedstrijden te spelen zijn? 
- De vraag niet is óf, maar waar en wanneer uw helden kampioen worden?  
- Er dinsdag niet getraind wordt? 
- Gijs en Bart de puntentas beheren, omdat zij de grootste sporttas hebben? 
- We vrijwilligers zoeken om dit na te meten? 
- Jasper per wedstrijd minstens één doortikbal van Wessel verwacht? 
- Hij dit naar verluid wil zodat hij zelf minder hoeft te scoren? 
- Ad nog prima 3 sets mee had kunnen spelen, maar dit niet mocht van het arbitrale duo? 
- We onszelf afvragen of Ad daadwerkelijk “prima” 3 sets mee had kunnen spelen? 
- Er op vrijdag 29 november weer een thuiswedstrijd gespeeld wordt? 
- Er eerst op woensdag 20 november een uitwedstrijd gespeeld wordt? 

 
De namen in dit verslag zijn dit keer niet gefingeerd. We hoeven niet elke week mensen die niet 
herkend willen worden te beschermen.  
Van uw razende invalreporter ter plaatse. 


